Ontmoetingspunt

In 1989 opende toenmalige Haarlemse burge-
meester Elizabeth Smith het Carlton Square
Hotel. Gelegen bij het - vroeger drukke -
Houtplein, huisden in het verleden onder ande-
re restaurant Busmuller en Hotel-Café Centraal
aan dit plein. Hoewel het Carlton Square Hotel
veel groter is dan zijn voorgangers, streeft het
hotel ernaar om die traditie van kleinschalige
gastvrijheid voort te zetten. Het plein is net als
vroeger nog een ontmoetingspunt in de stad.
Het Carlton Square Hotel richt zich voorname-
lijk op de zakelijke markt en heeft als motto:
home away from home. Dit motto - het gevoel
van lekker thuiskomen - wordt onderstreept
met comfortabele kamers. Hoewel het hotel
begon met vijf verdiepingen, kwam daar in
2001 een zesde etage bij, om de zakelijke gast
beter tegemoet te komen. De mogelijkheid
om een originele Engelse High Tea te nuttigen
of één van de 101 verschillende whisky's in
de Schotse whiskylounge te proeven, ver-
dui-delijkt dat het Carlton Square Hotel van
Engelse afkomst is. Toch heeft het hotel een
nadrukkelijk Haarlems tintje. In het restaurant
komt men mooi ingelijste zwart-wit foto's
tegen van de locatie zoals die er vroeger uitzag.
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